
 

 

Activiteitenverslag 2023   

  

Naast het financieel verslag, waarin we zien wat we dit jaar aan inkomsten en uitgaven hebben 

gehad,  willen we in dit activiteitenverslag weergeven wat er dit jaar allemaal is gedaan, waarmee 

sommige zaken in het financieel verslag worden onderbouwd, maar sommige activiteiten, ook juist 

helemaal buiten de penningmeester om zijn gegaan.  

En dus eerste de getallen:  

Campinggasten     

 Aantal gezinnen in deze 4 weken       32  

 Aantal volwassenen         45  

 Aantal kinderen         82  

 Aantal uitgegeven kledingstukken       ca 1000  

        

Dabarteam     

Aantal Dabar Campingpastors        3  

Aantal Dabar teamleiders        2    

Aantal Dabar teamleden        10    

Aantal uitgedeelde bijbels en boeken       ca 25    

Aantal ontvangen prijzen voor de Bingo       ca 400  

        

Plaatselijke commissie     

Aantal gastvrouwen         4  

Aantal commissieleden         14    

Aantal vrijwilligers         ca 120    

aantal staanplaatsen         max 15    

Aantal gebakken pannekoeken        ca 800  

Aantal mailadressen voor gebedsbrieven      175  

        

Schenkingen 2e hands particulier       

Aantal ontvangen kledingstukken       ca 4000    

aantal geschonken tuinstoelen        12  

 Koffieapparaat          1    

2 persoonstentje         1    

caravan          2  

   

  

 

 



 

       

Schenkingen in natura  geschatte waarde  

een grondkabel    € 3.000,00   

4 weken lang dagelijks Brood en koek    €  2.000,00   

4 weken vers fruit   € 400,00   

4 x warme pastamaaltijd   € 800,00   

4 x patat   € 400,00   

4 x bbq vlees   € 1.000,00   

boodschappen door de kerken   € 800,00   

getapte melk van de boerderij   € 200,00   

100 palen voor omheining capmping   € 1.000,00   

        

     

gesponsorde activiteiten  geschatte  waarde  

korting Avonturenboerderij Molenwaard  € 500,00  

korting Zwembad de Lockhorst   € 160,00   

Lasergame   € 180,00   

   

  

En dan het verhaal achter de getallen:   

Een week voordat de campinggasten zouden komen, begonnen de eerste activiteiten op de 

Alblashoeve in Oud Alblas. Het gras werd gemaaid en het terrein werd afgezet. En in de week erna 

werd iedere dag, en met name in de avonduren, mede door de hulp van vele vrijwilligers uit de 

deelnemende kerken, de camping steeds verder opgebouwd. Naast het opbouwen van de camping 

werd er tijdens het koffiemoment ook de tijd genomen, om stil te staan waarom we dit werk mogen 

doen en mochten we met elkaar ook liederen zingen tot Gods eer. Op zaterdagochtend werd het 

laatste puntje op de i gezet, en ’s middags mochten we de eerste gasten ontvangen.  

Wat daarna volgde was eigenlijk één groot feest. Iedere week weer. Mensen die elkaar niet kenden, 

maar wel veel in elkaar herkenden, werden binnen de kortste tijd vrienden, en vele mooie 

gesprekken mochten volgen met zowel de teamleden, de gastvrouwen als de pastors. Kinderen 

konden als ze dat wilden naar de jeugd- en tienerclubs. En er werd daarnaast veelvuldig gebruik 

gemaakt van de uitjes die voor hen waren georganiseerd: Avonturenboerderij Fien en Teun, het 

zwembad, maar ook de tractortocht door Oud Alblas, Avondwandelingen voor de ouders. Ook de 

kledingwinkel, die twee keer per week was geopend was een groot succes. Iedere gast mocht daar 

op vertoon van een soort knipkaart 5 kledingstukken gratis uitkiezen. Een enkel gezin die niet meer 

hadden dan de kleding die ze aanhadden, kregen extra kaarten om zo hun lege kledingkast te kunnen 

vullen.  



 

Het weer was dit jaar anders als het jaar daarvoor, was het toen een periode met vrijwel droog weer 

en temperaturen boven de 25 graden. Dit jaar was het een typische Hollandse zomer, die zeker goed 

was voor het gras op de camping. In week drie werden we echter geconfronteerd met zoveel regen  

dat sommige voortenten meer een modderbad werden dan, een tent waar je kon zitten of slapen. 

Gelukkig bracht boer Evert uitkomst en voorzag samen met enkele commissieleden de voortenten 

van houten platen om zo de modder meer buiten de deur te houden. Maar wat waren we blij dat we 

nu allemaal caravans hadden. Het meest opvallende was dat wij als commissie de regen en modder 

het meest vervelend vonden voor de campinggasten; zelf gaven ze er niet zo om. “Het had wel wat” 

zeiden ze, en het was een reden te meer om de andere gasten te ontmoeten in de grote tent, die wel 

geheel droog is gebleven.  

En na een week vakantie gaan de gasten weer naar huis, en dit blijft voor iedereen het moeilijkste 

moment. Het loslaten, de band die in één week is ontstaan stopt, en toch ook weer niet helemaal, 

want vele telefoonnummers zijn uitgewisseld, ook door de gasten onderling. En wellicht horen we op 

die manier nog eens hoe het verder met ze gaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


